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Atelier in Beeld is hét grote open atelierweekend 
voor beeldend kunstenaars in heel Vlaanderen 
en Brussel. Dit open atelierweekend vormt een 
geweldige gelegenheid om de lokale kunstenaars 
in Dilbeek te leren kennen. Het bezoeken van hun 
ateliers biedt een unieke kans om de werkprocessen 
te ontdekken en meer te leren over hun technieken en 
inspiratiebronnen. Elk atelier heeft zijn eigen sfeer en 

stijl, wat het extra interessant maakt.

Anand Jasjot 
  >  mixed media en installatiekunst
í Wijngaardstraat 37, Schepdaal

Karine Caimo  
  >   keramiek
í Rumoldusstraat 52, Schepdaal

Nele Blanckaert   
  >   edelsmeedkunst
í Rumoldusstraat 66, Schepdaal

Annemie Rager   
  >   collage, grafiek, mixed media en textiel
í Brusselstraat 629,  Sint-Ulriks-Kapelle

In mijn atelier geef ik vorm aan mijn innerlijke 
wereld en transformatieprocessen met mixed 
media. Mijn werk weerspiegelt het alchemistische 
proces, waarbij donkerte en pijn omgevormd 
worden tot schoonheid. Elke creatie staat voor 
een innerlijke transformatie die van binnenuit 
naar buiten komt, geleid door mijn intuïtie. Mijn 
grootste inspiratie vind ik in momenten van 
puurheid en rust — wanneer ik naar de wolken 
of in de ogen van mijn zoontje kijk. Muziek, 
met name de band ‘Dead Can Dance’ raakt me 
diep. Ik daag mezelf voortdurend uit om verder 
te groeien, me te openen voor de tekens en 
symbolen die onderweg verschijnen.

Het werken met mijn handen biedt me de 
mogelijkheid om te aarden en voelt als een vorm 
van meditatie. Wat ooit begon als een uitlaatklep, 
is inmiddels uitgegroeid tot een waardevol 
bijberoep. Mijn werk is te bewonderen in galerie 
MixArt in Sint-Martens-Bodegem. Het is enorm 
inspirerend om met natuurlijke materialen te 
creëren, van eenvoudige, ruwe grondstoffen 
ontstaan eindeloze sculpturen en vormen. Mijn 
inspiratie haal ik uit het dagelijks leven, de natuur, 
mijn kinderen, dromen en unieke ervaringen. Vaak 
groeien mijn werken organisch. Ik noteer een 
idee en tijdens het proces transformeert het in 
iets volkomen onverwachts.

Wie had ooit gedacht dat ik juweelontwerpster 
zou worden? Voor velen herkenbaar: als kind 
was ik altijd de creatiefste van de klas, met mijn 
werkjes trots aan de muur. De juf zei vaak: “Neem 
een voorbeeld aan Nele Blanckaert!” Toch had 
dit weinig invloed op mijn studiekeuze. Terwijl 
de jaren verstreken, werden mijn creatieve 
impulsen overschaduwd door verplichtingen en 
verwachtingen. Op een keerpunt in mijn leven 
drukte ik even op de pauzeknop en vroeg mij af: 
wie ben ik? Het besef kwam dat ik terug naar de 
essentie moest. Ik moest doen wat ik graag doe, 
mensen gelukkig maken en luisteren naar hun 
verhalen, want uit elk verhaal leer je iets.

De rode draad in mijn werk is vergankelijkheid. 
De structuren en texturen die overblijven na de 
invloed van de tijd inspireren me. Mijn kunst heeft 
een mysterieuze sfeer en een fragiele indruk, 
waarbij figuratieve elementen slechts gedeeltelijk 
zichtbaar zijn, als opkomend uit de mist. Ik werk 
vaak enkele maanden rond een thema en kan 
veranderen als mijn interesse verdwijnt. Oude 
kledingstukken, waaierdozen, schedels en 
skeletten krijgen een nieuw leven in mijn atelier. 
Dankzij de lange droogtijd van papier en stof, 
kan ik aan meerdere creaties tegelijk werken, 
wat perfect mogelijk is in mijn nieuwe atelier met 
diverse werkhoeken.
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Gaby Berger  
  >   design, glaskunst, digitale kunst
í Kattenstraat 10A – Dilbeek

Jacky Duyck   
  >   grafiek, schilderkunst, mixed media
í Roelandsveldstraat 30 – Dilbeek

Roos Muyldermans   
  >   keramiek, schilder- en tekenkunst
í Ninoofsesteenweg 308 – Dilbeek

Lut Bruyninckx   
  >   beeldhouwkunst, fotografie, grafiek,        
       keramiek, schilderkunst en mixed media
í Steenpoel 18 – Dilbeek

Bijgaards Ateljee   
  >   grafiek, keramiek, schilder- en tekenkunst
í Solleveld 13A – Sint-Martens-Bodegem

Luca Baukens   
  >   illustratie, mixed media, schilder- en 		
       tekenkunst
í Sint-Martinusstraat 57, Sint-Martens-Bodegem

Ik hou ervan om met verschillende technieken 
glas te bewerken, maar vooral het glasblazen 
werd een passie. Mijn werk is soms geëngageerd 
en meestal voor het plezier gemaakt.
Sinds kort vervaardig ik designluchters via 
lasercutting.
Tijdens de opendeurdag kan u kennis maken 
de blaasstudio en met een selectie uit een heel 
divers assortiment gaande van glazen handtassen 
en bloemen tot klassieke vazen en schalen.

In mijn zeelandschappen probeer ik iets op 
te roepen van de overweldigende ervaring 
van de oneindigheid. Op een persoonlijke en 
vernieuwende manier tracht ik te schilderen: het 
kleurenspel der wolken, de eindeloze ruimte, 
eb en vloed met zijn talloze schakeringen en 
bewegingen, de ervaring van die horizon. Soms 
overheerst er de rust en de stilte en leg ik de 
vibraties van het licht vast. Soms schilder ik zeer 
emotioneel en geladen, bijna apocalyptisch, in 
een roes om de kracht en de chaos van de zee 
of oceaan weer te geven. Het kosmische gevoel 
is daarbij nog intenser. Aan de zee of bij mijn 
‘geschilderde’ zeeën kan je dromen, mediteren, 
stil worden en die oneindigheid ervaren.

Creëren en ideeën op papier of doek zetten 
is een passie en de rode draad doorheen mijn 
leven. Tussen kinderen en kleinkinderen en een 
job als zelfstandige bleef ik intens tekenen en
schilderen en een persoonlijke en unieke stijl 
ontwikkelen. Olieverf maakt het mogelijk dunne 
lagen over elkaar te leggen en zo diepgaand met 
kleuren te werken. Bij de techniek van keramiek 
is de derde dimensie een extra uitdaging. De 
Italiaanse cultuur, het exotische Afrika, de 
hedendaagse kunst, de oosterse filosofieën, 
zijn vaak inspiratiebronnen. Mijn schilderijen 
zijn een ode aan mijn allerbeste vriendinnen, de 
muzen; muziek en dans, de natuur, de aarde, het 
universum, de intuïtie, de verborgen ziel in alles...

Mijn werk begint als een klein zaadje of 
mycelium, met steeds meer ideeën die ik 
uitwerk. Het is een avontuur vol multimedia en 
eclectische elementen. Ik combineer foto’s, 
video, tekeningen, schilderen, en meer. Werk 
dat me eerst niet boeit, leg ik aan de kant om 
later opnieuw te bekijken, soms met verrassende 
resultaten. Een plat vlak kan veranderen in een 
vrolijk huisje met poten. Ik experimenteer met 
technieken die ik online ontdek, zo is de reeks 
monoprints ontstaan. Mens, natuur en saudade 
vormen de rode draad in mijn kunst. Spelen en 
experimenteren zijn essentieel in mijn creatief 
proces.

De vzw Bijgaards Ateljee telt 50 leden, allemaal 
individuele kunstenaars die keramiek, teken- en 
schilderkunst beoefenen. In ons vrije atelier heeft 
iedereen zijn eigen stijl en werkwijze. Sommigen 
hebben een kunstopleiding, anderen hebben zich 
creatief ontwikkeld met klei. Om de twee jaar 
organiseren we een tentoonstelling in Kasteel La 
Motte. Daarnaast bieden we workshops aan voor 
diegenen die hun techniek willen verbeteren. Ons 
atelier is een ontmoetingsplek waar creativiteit 
en vriendschap centraal staan. Tijdens de 
bezoekdag werken onze leden in beurtrol. U bent 
van harte welkom!

Hallo! Ik ben Luca, een jonge kunstenaar uit 
Dilbeek, en ik nodig je van harte uit om mijn 
kunstwereld te verkennen tijdens de Open Atelier 
Dagen! Mijn werk focust op het alledaagse: 
landschappen, architectuur en bijzondere 
momenten die mijn aandacht trekken. Met 
olieverf probeer ik niet alleen beelden vast 
te leggen, maar ook de sfeer en emotie van 
een plek. Daarnaast experimenteer ik graag, 
waardoor ik een creatieve duizendpoot ben. 
Tijdens deze dagen open ik de deuren van mijn 
atelier. Ontdek mijn recente werken, kijk mee in 
mijn creatieve proces en kom gerust langs voor 
een gezellig gesprek over kunst. Iedereen is 
welkom!

Ingang gratis, zonder reservatie
Van 11 tot 18 uur
Alle ateliers zijn open op zaterdag 17 en zondag 18 mei 
van 11 tot 18 uur, met uitzondering van het Bijgaards 

Ateljee dat enkel op zondag open is.

Check info data, openingsuren & 
contactgegevens deelnemers op: 
www.atelierinbeeld.be

Vrije Tijd Dilbeek ondersteunt de lokale uitwerking van 
dit project in samenwerking met de kunstenaars en 
Kunstwerkt.

Volg ons op 
Q Instagram  E Facebook 

#atelierinbeeld25


